Het valt dezer dagen echt niet mee optimistisch te
blijven. De ene economische onheilstijding is nog
niet over je uitgestort of er is alweer een volgende.
Economie, laat dat nu net het vak zijn dat ik nooit
heb gevolgd op de middelbare school. Ik kon al niet
kiezen uit de vakken die ik tot dan toe had gehad —
met als gevolg dat ik er in acht examen deed — be-
halve dan Frans, dat ging er bij mij niet in. Daar heb
ik trouwens enorm spijt van, want ik ben een grote
fan van Jacques Brel maar kan zijn prachtige teksten
eigenlijk niet verstaan.

Enfin, economie dus. Dat ik het niet goed kan volgen
is dus niet vreemd. Wat mij wel vreemd voorkomt is
dat ik allerhande hooggeleerde economen op de ra-
dio hoor die het nooit met elkaar eens lijken te zijn.
Nu mag dat in de wetenschap, maar dat iedere

hoogleraar zijn eigen school aanhangt, is toch wel
heel opmerkelijk. Het is overigens nog onthutsender
om beursanalisten aan te horen. Wederom op de
radio — ja inderdaad, ik zit te veel in de auto — hoorde
ik er één verklaren: “Nou, als Griekenland is gere-
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geld, dan gaan we ons zorgen maken over ltalié,
daarna over de banken en ...". Blijkbaar kunnen ze
het geheel niet overzien, maar weten ze wel in wel-
ke volgorde ze zich waarover zorgen gaan maken.
En gaat het niet snel genoeg, dan zend je gewoon
per abuis een vals persbericht uit, of je laat door een
commercieel bureau dat daar zelf baat bij heeft, een
land afwaarderen. Maar goed, wat klaag ik, het is
wel hartstikke transparant allemaal. Dat economie
iets met weten(schap) te maken heeft, dat kan er bij
mij echter niet meer in, of het moet voorkennis zijn.
Nu had ik zelf onlangs het genoegen om, tijdens een
raadscommissievergadering in het dorp waar ik
woon, te worden getrakteerd op de mening dat mi-
lieu ook maar een geloof is. Ik had dus geen weten-
schappelijke studie gevolgd, maar mij slechts ver-
diept in een religie (of ideologie?). En verdraaid, het
lijkt er soms inderdaad op. Ik zie het gebeuren in het
proces dat moet leiden tot een nieuwe Omgevings-
wet. Om tot vereenvoudiging en versnelling te ko-
men, is integratie nodig van (milieu)normen en moet

er afwegingsruimte komen, ook ultimo om (tijdelijk)
van de norm af te wijken. Dat natuurlijk alleen indien
het milieu er als geheel per saldo beter van wordt. Maar,
zo blijkt, dat is vioeken in de kerk. Het is geen neutraal
standpunt, maar plots een anti-milieustandpunt.
Geloven in het milieu geldt overigens al sinds 2009 als
een echte godsdienst in Groot-Brittannié. Dat is het ge-
volg van een rechtszaak die een ontslagen werknemer
had aangespannen. Tim Nicholson werd de laan uitge-
stuurd als hoofd Duurzaamheid bij een vastgoedbe-
drijf. Nicholson had kritiek geleverd op zijn directeur
omdat die zijn vergeten BlackBerry met een vliegtuig
liet ophalen. Dat ontslag is nu teruggedraaid, omdat
het op religieuze gronden was gebaseerd. Gelukkig zijn
velen wel positief over de nieuwe Omgevingswet. lk
denk dus dat die er snel komt. Wat goed is komt
immers snel. Zoals je weet, je weet het maar nooit. ..
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